
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Geloof is hoop, voorlopig loon.   3.    Wie hoog omhoog kijkt, ziet de stad 

Ik haak mijn anker aan Gods troon          die u allang hebt liefgehad: 

en maak me vast aan zijn mysterie,         een moederkerk die neer zal dalen, 

dat dit de weg is die ons draagt:         uw wereldstad waar liefde heerst, 

een God, geboren uit een maagd,         waar anders zijn wordt gewaardeerd 

als mens gekomen naar de wereld,         en ieder vrij kan ademhalen, 

een kruis van liefde en een graf          waar ieder vrolijk wordt gekend 

dat open ging van binnen af.          en ik mag worden wie ik ben. 

 

 

4. Waar wij met lege handen staan,  5.    Ik heb mezelf voor u verstopt 

breekt u zich als een stormwind baan,                      in vijandschap en angst, Heer God, 

een vlam van hoop waar mensen bidden,         een adam in de avondkoelte. 

een duif die onze harten leest.               U hebt geroepen: waar ben jij? 

Dit is de zangvlucht van de Geest.         U draagt mijn schuld en maakt me vrij. 

U komt spraakmakend in ons midden                      Vertrouwen, is dat uw bedoeling? 

als nieuwe taal die vleugels heeft,                      De beesten zijn op zoek naar prooi, 

als zoete wijn die vreugde geeft.         ik strijd naast God en dat is mooi. 

 

 

6.  Zoals u dan ‘niet bang zijn’ zegt 

als ik mijn koers zoek onderweg, 

met in de zeilen uw genade –  

Dit woord, dat u van mensen houdt, 

legt op mijn lippen smaakvol zout, 

ik zing en zeg uw lieve daden 

tussen de mensen in. Wij zijn 

het licht dat in de wereld schijnt. 
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